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Zeer dierbare en zeer welkome broeders en zusters in Jezus Christus, 
 
Onze gedachten gaan naar Bethlehem, waar vandaag de straten uitgestorven zijn. Geen 
mensen, geen toeristen, geen pelgrims. Dat was destijds anders, toen waren de straten vol 
van mensen die zich kwamen inschrijven. Het is pas tweeduizend jaar geleden. Pás 
tweeduizend jaar geleden, want het is ontelbaar vele eeuwen na het begin van de Schepping. 
Vele eeuwen na het begin van de zondvloed toen God Zijn boog in de wolken plaatste als 
teken van vrede. Nauwelijks tweeduizend jaar na Abraham, nauwelijks vijftienhonderd jaar 
na Mozes, nauwelijks duizend jaar na David, nauwelijks vijfhonderd jaar na de Babylonische 
ballingschap. Dan gebeurt het in Bethlehem, ‘s nachts. ’s Nachts voor een paar herders. Dan 
gaat in vervulling voor die herders: het volk dat wandelt in duisternis, ziet een helder licht, ze 
zien een engel des Heren, ze worden omstraald door de Glorie des Heren. Ze wonen in het 
land van de dood maar nu straalt een glans over hen in het duister van de nacht. 
 
Ook over ons straalt vandaag, vannacht, een licht. We komen uit een donkere stormachtige 
nacht naar deze plaats vol licht en warmte en gezang. Maar er is niet alleen voor ons dit licht, 
dit licht is er voor heel de wereld. Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor 
heel het volk. Heel het volk, heel de mensheid wandelt in duisternis. In het begin bij de 
schepping heeft God de Heer dag en nacht gemaakt. Maar de nacht waarin de hele mensheid 
nu wandelt, is niet de nacht die de Heer gemaakt heeft. Het is de nacht die wij zelf over ons 
hebben afgeroepen, het is de nacht die veroorzaakt is door onze scheiding van God. De nacht 
die veroorzaakt is door zonde, waardoor de dood in de wereld is gekomen. De nacht van de 
zonde waardoor het lijden in de wereld is gekomen, waardoor er oorlogen zijn, waardoor er 
vijandschap is. De nacht die wij allemaal kennen in ons eigen hart. Een nacht die 
verschillende accenten kan krijgen, de nacht van grote zorg, de nacht van grote problemen, 
de nacht van een uitzichtloze situatie, de nacht van de ziekte, de nacht van de wanhoop. Op 
een of andere manier draagt iedere mens die nacht in zich. Wordt iedere mens door de nacht 
omgeven waarin hij rondtast, waarin hij zoekt, waarin hij verlangt en waaruit hij niet kan 
bevrijd worden uit eigen kracht. 
  
Dierbare broeders en zusters wij allen leven in die nacht en omdat wij allen leven in die 
nacht is het licht dat ineens van buiten die nacht in ons leven binnen breekt, in onze wereld 
binnen breekt, een licht dat niet alleen voor die herders, niet alleen voor ons vanavond en 
niet alleen voor een paar mensen in deze wereld maar voor allen bestemd is. Ik verkondig u 
een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor héél het volk. Niemand van u kan zeggen; dat gaat 
mij niet aan. Niemand van ons kan zelf zijn eigen lichtje aansteken om met behulp van dat 
lichtje zijn eigen weg te vinden want op een gegeven moment komt toch de nacht van de 
dood en de angst daarvoor leeft diep op de bodem van ons hart.  



 
Onze God ziet ons, dit volk dat wandelt in de duisternis. Onze God ziet ons rondzwerven en 
Hij kan dit niet langer aanzien, Hij wordt tot in Zijn binnenste bewogen, Hij wordt beroerd, 
Hij wordt geraakt. Zijn hart keert om als Hij ziet hoe wij mensen dwalen in de nacht die wij 
onszelf hebben  berokkend. Zijn hart slaat om, Zijn binnenste wordt beroerd en hoe? Kijkt u 
maar naar Jezus en Zijn parabels hoe Hij tot in Zijn binnenste wordt geraakt door een 
weduwe die haar kind naar het graf brengt. Hoe Hij in Zijn binnenste wordt geraakt door 
mensen die niets meer te eten hebben. Hoe die vader van de verloren zoon wordt geraakt 
door zijn zoon, die zover is afgedwaald. Zo wordt God geraakt door onze noden, door ons 
lijden, door onze zonden. Hij verdraagt het niet en daarom stuurt Hij Zichzelf, Hij stuurt Zijn 
Eigen Zoon, Hij komt zelf!  
 
God Zelf, de Schepper van hemel en aarde voegt Zich bij ons in deze nacht! Hijzelf komt 
naast ons staan, Hij wordt aan ieder van ons gelijk, hoewel Hij geen zonde kent. En toch 
draagt Hij onze nacht, ons lijden, onze verwonding neemt Hij op zich om ons uit deze nacht 
van de zonde te verlossen. Om ons te bevrijden, om ons een uitweg te geven. Daarom wordt 
Hij mens met ons – om Zichzelf te geven voor ons. Om zelfs deze duisternis en zelfs deze 
duisternis tot in de dood ten einde toe te doorleven, te ondergaan, erin te zijn. Onze 
duisternis die Hij deelt, opdat wij in Hem licht zouden worden. Hij noemt ons Zijn broeders 
en zusters. Hij is onze broeder in de hoop en in het verlangen en met de bedoeling dat wij 
met Zijn ogen de Vader zouden ontdekken en zo het licht zouden zien. Het licht dat Hij 
straalt en dat ons thuisbrengt bij Zijn Vader.  
 
Dierbare broeders en zusters dit licht is gekomen, pas tweeduizend jaar geleden, in onze tijd 
in onze wereld op deze plaats, dáár! Het is geen mythe, het is realiteit. Als wij onze ogen 
daarvoor durven openen; Hij is gekomen met vlees en bloed en Hij komt iedere dag – hier – 
ook nu, met vlees en bloed: Dit is Mijn Lichaam dat voor u wordt gegeven, dit is Mijn bloed tot 
vergeving van de zonde. Hier is het licht op dit altaar om ons uit te nodigen naar die laatste 
komst wanneer Hij zich in volle heerlijkheid zal openbaren en wanneer Hij alles in allen zou 
zijn: één groot miljardvoudig Licht – alle mensen in Zijn licht, dan wordt ons zalig Kerstfeest 
voltooid. Amen 


